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Samenvatting:
We hebben allemaal behoeften.
Worden deze vervuld, dan is het ok. Misschien ook niet.
Worden ze niet vervuld, dan ontstaan er gevoelens van boosheid,
frustratie, angst of eenzaamheid, of nog andere.
Gal 6:4 en 5 schrijft, ieder moet zijn eigen werk toetsen.
Zo`n behoefte kan bevrucht worden door Gods Geest
of de Boze.
Onderzoek bij jezelf hoe het zit, breng het in het licht.
Wat aan het licht komt is licht.

Presentatie (PPT):
Kijk es naar je eige
Waarom doe je wat je doet?

Galaten 6:4 en 5 (NBG1951)
4 Ieder moet zijn eigen werk toetsen;
dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.
5 Want ieder zal zijn eigen last dragen.

Behoeften lijst (zie onder)
Acceptatie
Rouwen
Seksualiteit/eros
Erkenning
Liefde
Rust/vrede/veiligheid

2 Cor. 7:5-7 (NBV21)
5 Toen we in Macedonië kwamen, vonden we geen rust maar werden we van alle kanten belaagd: van buitenaf door vijanden, van binnenuit door zorgen. (Phobos)
6 Maar God, die moed geeft aan wie terneergeslagen is, gaf ons moed door de komst van Titus.
7 En niet alleen daardoor, ook door diens bericht over de manier waarop u hem bemoedigd hebt. Hij heeft ons verteld hoe graag u ons weer wilt zien, hoezeer u treurt om wat er voorgevallen is en met hoeveel overtuiging u zich aan mijn kant hebt geschaard. Hierdoor werd ik van blijdschap vervuld.

Efeze 2:1-5 (NBV21)
1 U was dood door de misstappen en zonden
2 waarmee u voorheen de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
3 Eens leefden wij allen net als zij: wij volgden onze wereldse begeerten en alle aardse verlangens die in ons opkwamen en stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander.
4 Maar omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot,
5 heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt.

Hieronder een lijst van mogelijke behoeften/wensen/iets wat je graag wilt.
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Acceptatie Keuze
Affectie Kledij
Authenticiteit Leren
Autonomie Liefde
Avontuur Onderkomen
Balans/evenwicht Ondersteuning
Begrijpen Openheid
Begrip Orde
Betekenis geven Perspectief
Beweging Privacy
Bijdragen tot het geluk van anderen Rechtvaardigheid
Comfort Respect
Communicatie Rouwen
Contact Ruimte
Creativiteit Rust
Duidelijkheid Samenwerken
Echtheid Schoonheid
Een thuis Seksualiteit
Eenvoud Spelen
Eerlijkheid Stabiliteit
Empathie Steun

Ergens bij horen Stilte
Erkenning Structuur
Feesten Tolerantie
Fysiek contact Uitdaging
Gehoord worden Variatie
Gelijkwaardigheid Veiligheid

Gemak

Verantwoordelijkheid nemen

Gezien worden

Verbinding

Goede fysieke omstandighe-
den: warmte, licht, lucht

Vertrouwen

Harmonie Voeding: eten en drinken
Herstel Vrede

Hulp Vriendschap

Hygiéne Vrijheid

lets betekenen Waardering

lets zinvols doen Zekerheid

Informatie Zelfexpressie
Inspiratie Zelfvertrouwen
Integriteit Zingeving
Intimiteit Zorg





