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Leven in vrijheid

zonder veroordeling
zonder afwijzingspijn
gewoon heerlijk mens zijn

Leven in vrijheid
zoals in het verre verleden
dat leven in de hof van Eden
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Praten met U, wandelen met U
genieten van de avondkoelte
enkel harmonie en vrede.

Dank voor het offer van uw zoon

Hij heeft dit leven binnen ons bereik gebracht
Hetis nietiets uit hetverre verleden

wij mogen geloven en ervaren

Eden-levenin hetheden
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Samen met U

Vandaag

Nu!

Amen
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Romeinen 8 vers 1:
Dus wie in Christus Jezus zijn
worden niet meer veroordeeld.
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In Christ

Ik geloof
Ik geloof
Ik geloof
Ik geloof

Ik geloof
God

us Jezus zijn:

: Ubent de zoon van God

: Uging aan het kruis om mijn zonden te vergeven

: U bent uit de dood opgestaan

: U bevrijdt mij van al het dorre, doodse in mijn leven

: Onder uw leiding groei ik op tot volwassen zoon van
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Romeinen 8 vers 2

De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt
heeft uimmers bevrijd van de zonde en de dood.
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Voorbeelden:

Geloof maar niet datje hier helemaal vanaf komt

Jij blijft altijd wel iets van je verleden met je meedragen
Als je meer zou geloven, zou je wel genezen

Die ander is meer dan jij; kijk eens wat hij allemaal doet
Als je de Heer meer lief had, zou je minder angst hebben,
er staat toch dat liefde alle vrees uitbant?

Die ander is veel openhartiger; jij houdt nog wel eens iets
achter
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§ON SVNDE BT DIR
STEIN. AVFE SIE.
T !
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O God
Onze God

We zijn geschapen om te zijn
U schiep ons om in vrijheid te leven
niet om alsmaar te moeten voldoen
aan allerlei wetten en regels.




